AMTG concert op 10 september 2014 in woon- zorgcentrum De Schutse in Amsterdam

Het was niet de eerste keer dat AMTG een concert verzorgde voor de bewoners van dit woon-
zorgcentrum. In hun gezellige aula heerste een behoorlijke drukte toen de leden van AMTG
zich klaar maakten voor de eerste klanken van het concert.

Dirigent Nelleke had samen met concertmeester Lenie weer een gevarieerd programma
uitgezocht. Al meteen na de beginklanken van ‘the Second Waltz’ werd er door diverse
mensen flink mee geneuried. Zoals gebruikelijk kondigde Nelleke alle nummers op haar
bekende zwierige manier aan en ze had weer een flinke interactie met het publiek. Het
programma werd voor de pauze besloten met een potpourri van bekende liedjes uit ‘Ja zuster,
nee zuster’. Dit werd duidelijk door het publiek gewaardeerd en men zong dan ook uit volle
borst mee.

In de pauze hadden we even een ‘onderonsje’. Onze trouwe leden Nita en Rietje hadden te
kennen gegeven na dit concert zullen stoppen. Dit in verband met hun beide verhuizingen.
Wat een dreun voor AMTG. Twee goed spelende leden wil je niet zo maar missen. Maar aan
de andere kant was er wel begrip voor hun beslissing. Via twee enorme bossen bloemen
bedankten AMTG deze twee fijne mensen voor hun jarenlange trouw en inzet.

Nadat de traantjes gedroogd waren werd begonnen met het programma na de pauze. Al deden
we nog zo ons best bij o.a. ‘De Doornvogels’ en ‘Carnevale di Venezia’ het hardst werd toch
weer meegezongen met ‘De Tulpen en aan de Amsterdamse grachten’. Wat is dit, door Carlo
Malizia gearrangeerd nummer, toch altijd weer een succes nummer. En als iemand uit het
publiek spontaan de microfoon grijpt en ons namens de bewoners bedankt, dan denk je: Ja,
daar doen we het voor.

Kitty Wortel.



